
 

 
 

Orde van dienst  
voor de viering 

op zondag 18 januari 2026 om 10.00 uur  
in de Hervormde kerk van Haastrecht 

 
2e na Epifanie 

 
Thema: Wie zeggen de mensen…? 

  
Voorganger: drs F.T. Bunjes uit Velp 
Organist: Bas Koster 
Ouderling van dienst: Joke Molenaar-Sosef, Jelle Straver 
Diaken: Christine van Straaten 
Lector: Nelleke Bremmer 
Kindernevendienst: Yvette Vermeulen 
Koster: Annie van Straaten 
 

 
Orgelspel voor de dienst 
 
Maurice Duruflé (1902-1986) 
Prélude sur l’Introït de l’ Épiphanie 
 
Bert Matter (1937) 
Partita over lied 518 ‘Hoe helder staat de morgenster’ 
 
Begroeting, moment van inkeer door ouderling van dienst. 
 
Stilte 
 
Allen gaan staan bij aanvang van het orgelspel (voor zover 
mogelijk) 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
 

Aanvangslied: Psalm 66: 1, Breek, aarde, uit in jubelzangen. 
 
Votum en groet: 
v. Onze hulp is in de Naam van de Heer 
g. die hemel en aarde gemaakt heeft 
v. die trouw is tot in eeuwigheid 
g. en die niet laat varen het werk van zijn handen. 
v. Genade zij u en vrede, van God onze Vader 
   en van zijn Zoon, Jezus Christus, 
   en de Geest die ons aanvuurt 
   in geloof, hoop en liefde 
g. Amen 
 
Zingen: Psalm 66: 3, Doe onze God uw loflied horen. 
 

Allen gaan zitten 
 
Kyriegebed  
 
Glorialied: Lied 527, Uit uw hemel zonder grenzen. 

 
DIENST VAN HET WOORD 

 
Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Kindermoment 

 

In de Kindernevendienst gaat het over Johannes 2: 1 – 11,  

De bruiloft te Kana. 

 

Zingen Kinderlied: Alles wordt nieuw II 

2.Maria zegt tot Jezus 

die met haar op het feest is: 

hoe kan er nu een bruiloft zijn, 

een bruiloft zonder wijn 

 

3.Maar Jezus zegt: haal water 

en vul daarmee de vaten 

en schep de wijn met vreugde uit; 

wij drinken op de bruid. 

 

4.En alle gasten drinken, 

de gloria’s weerklinken; 

in Kana gaat de bruiloft door, 

daar zorgde Jezus voor  

 

5.Want Jezus openbaarde 

zijn heerlijkheid op aarde; 

Hij doet geen water bij de wijn 

maar maakt van water wijn. 

 

 

 

 

 

 



Inleiding op de lezingen 

 

1e Schriftlezing: Johannes 2: 1 – 11 

 

Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. 

De moeder van Jezus was er, en ook Jezus en zijn 

leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. Toen de 

wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen Hem: 

‘Ze hebben geen wijn meer.’ ‘Vrouw, wat wilt u van Me?’ 

zei Jezus. ‘Mijn tijd is nog niet gekomen.’ Daarop sprak 

zijn moeder de bedienden aan: ‘Doe maar wat Hij jullie 

zegt, wat het ook is.’ Nu stonden daar voor het Joodse 

reinigingsritueel zes stenen watervaten, elk met een 

inhoud van twee à drie metrete. Jezus zei tegen de 

bedienden: ‘Vul de vaten met water.’ Ze vulden ze tot de 

rand. Toen zei Hij: ‘Schep er nu wat uit, en breng dat naar 

de ceremoniemeester.’ Dat deden ze. En toen de 

ceremoniemeester het water dat wijn geworden was, 

proefde – hij wist niet waar die vandaan kwam, maar de 

bedienden die het water geschept hadden wisten het 

wel – riep hij de bruidegom en zei tegen hem: ‘Iedereen 

zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als ze dronken 

zijn de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu 

bewaard!’ Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als 

eerste teken; Hij toonde zo zijn grootheid en zijn 

leerlingen geloofden in Hem. 

 
Zingen: Lied 525, Wij willen de bruiloftsgasten zijn 
 
2e Schriftlezing: Matteüs 16: 13 – 20 
 

13             Toen Jezus in het gebied van Caesarea Filippi kwam, 
vroeg Hij zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de mensen dat de 
Mensenzoon is?’ Ze antwoordden: ‘Sommigen zeggen 
Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia 
of een van de andere profeten.’ Toen vroeg Hij hun: ‘En 
jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben?’ ‘U bent de messias, 
de Zoon van de levende God,’ antwoordde Simon 
Petrus. Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Gelukkig ben je, 
Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees 
en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de 
hemel. En Ik zeg je: jij bent Petrus, en op die rots zal Ik 
mijn kerk bouwen; de poorten van het dodenrijk zullen 
haar niet overweldigen. Ik zal je de sleutels van het 
koninkrijk van de hemel geven; alles wat je op aarde 
bindend verklaart zal ook in de hemel bindend zijn, en 
alles wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel 
ontbonden zijn.’ Daarop verbood Hij de leerlingen ook 
maar tegen iemand te zeggen dat Hij de messias was. 

 
Zingen: Lied 528, Omdat Hij niet ver wou zijn 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Orgelspel 
 
 
 
 
 

Zingen: Lied 65 uit: Het liefste lied van overzee van Sytse 
de Vries, Zoek de stilte, vind de ruimte 

 
2. Stilte vraagt om ons vertrouwen, 
koelt de hitte, remt de tred. 
God, de stilte die ons aanspreekt, 
kent ons wezen, raakt de kern. 
Hij schept ruimt in ons denken, 
schaduw die de zon laat zien, 
schenkt ons moed waar wij te klein zijn, 
geeft geloven doel en zin. 
 
3. Laten wij in zijn Geest voortgaan, 
open voor elkaars verdriet, 
angsten uit ons leven bannen, 
want de ruimte moet gevierd: 
ruimte voor de diepste dromen, 
ruimt voor zorgvuldigheid, 
ruimte die wij kunnen delen, 
ruimte waar de Geest geleidt! 
 

DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
Uit de gemeente door de diaken van dienst 
 
De kinderen komen terug uit hun eigen dienst 
 
Inzameling van onze gaven 

 
1e Kerk en Eredienst 
2e Algemene Kerkelijke Arbeid 
3e Instandhouding van de gebouwen 
 
 
 

 



Dankgebed en voorbeden - Stilgebed – Onze Vader 
 
Na het voorspel van de organist zingen we (zo mogelijk) 
staande ons 
 
Slotlied: Lied 839, Ik danste die morgen toen de schepping 
begon 
 
Zegen, beantwoord met gezongen Amen 
 

 
 
Orgelspel na de dienst 
 
Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
‘Herr Christ, der ein’ge Gottessohn’ BWV 601 (lied 517) 
 
Na de dienst bent u van harte uitgenodigd voor een kopje 
koffie/thee. 
 
Zondagsbrief 
 
Vanavond om 19.00 uur is er in deze kerk een 
Oecumenische viering, georganiseerd door het HAPIS, 
in het kader van de week van gebed voor de eenheid 
Voorganger: pastor Lenny Oosterom 
Organist: Ronald Boere 
Muzikale medewerking van het koor 
“In Between” van de Barnabas parochie. 
 


