
 

 
 

AVONDGEBEDEN  
VOOR DE GOEDE WEEK 2026 

IN DE HERVORMDE KERK VAN HAASTRECHT 
 

Maandag 30 maart, dinsdag 31 maart 
woensdag 1 april om 19.30 uur 

 
Door de gezamenlijke 
commissie eredienst. 

 
       Organist: Bas Koster 

 
MAANDAG 30 maart 

 
Het is stil in de kerk  
 
Voorganger : Onze hulp is de Naam van de Heer 

Gemeente : die hemel en aarde gemaakt heeft. 

Voorganger : De Heer is mijn licht en behoud, 

Gemeente : wie zou ik vrezen? 

Voorganger : Bij de Heer is mijn leven veilig, 

Gemeente : voor wie zou ik bang zijn? 

 
Zingen: Lied 261, Licht verlaat ons niet 
 

 
2.Licht, groei in de nacht 
en wil ons voor kwaad behoeden 
in genade, ons ten goede 
met uw levenskracht. 
In het donker wordt het licht. 
 
3.Licht, dat ons geneest 
in de schemer van het scheiden, 
blijf gerechtigheid verspreiden 
voor wie liefde leest. 
In het donker glanst het licht. 

4.Licht, gezegend vuur, 
in de naam van God de Vader 
komt de Zoon des mensen nader 
in het zwartste uur. 
Door de Geest zien wij het licht. 
 

Orgelimprovisatie op Psalm 27 
 
Lezen: Psalm 27 bewerking van Sytze de Vries 
 
Hoor mijn stem, 

hoor toch mijn roepen: 

Heer, ontferm U, 

geef mij antwoord! 

 

Mijn hart herhaalt 

wat Gij mij zegt: 

zoek dan het licht 

van mijn ogen! 

Zoeken zal ik 

het licht van uw ogen 

Houd uw gezicht 

voor mij niet verborgen 

 

Wijs in uw woede 

uw dienaar niet af 

Altijd zijt Gij toch 

mijn helper geweest? 

Stoot mij niet weg, 

laat mij niet alleen 

Gij, God, mijn redding 

 

Al lieten mij 

vader en moeder ook los, 

Hij rekent mij tot 

de zijnen 

 

Wijs mij dan uw weg, 

en hoe er ook wordt geloerd 

op mij, Gij maakt 

mijn weg begaanbaar 

 

Orgelimprovisatie Psalm 27 

 

Lezen: Johannes 12: 1-11 

 

Zes dagen voor Pesach ging Jezus naar Betanië, waar 

Lazarus woonde, die Hij uit de dood had opgewekt. Daar 

hield men ter ere van Hem een maaltijd; Marta bediende, 

en Lazarus was een van de mensen die met Hem 

aanlagen. Maria nam een kruikje vol kostbare, zuivere 

nardusolie, zalfde daarmee de voeten van Jezus en 

droogde ze af met haar haar. De geur van de olie trok 

door het hele huis. Judas Iskariot, een van de leerlingen, 

degene die Hem zou uitleveren, vroeg: ‘Waarom is die 

olie niet voor driehonderd denarie verkocht om het geld 

aan de armen te geven? 



’ Dat zei hij niet omdat hij zich om de armen 
bekommerde – hij was een dief: hij beheerde de kas en 
stal eruit. Maar Jezus zei: ‘Laat haar, ze doet dit voor de 
dag van mijn begrafenis; de armen zijn immers altijd bij 
jullie, maar Ik niet.’ 
Veel Joden hadden gehoord dat Jezus daar was en gingen 
naar Hem toe, niet alleen om Hemzelf, maar ook om 
Lazarus te zien, die Hij uit de dood had opgewekt. De 
hogepriesters beraamden intussen een plan om ook 
Lazarus te doden, omdat hij er de oorzaak van was dat 
veel Joden naar Jezus gingen en in Hem geloofden. 
 
Overdenking uit veertigdagentijdkalender 

 

Vraag: Hoe maak jij de liefde voor Jezus vandaag 

concreet? 

 

Stilte 

 
Zingen: lied 563: 1 en 4, De geur van mirre 

4.Het weten van zijn dood 
blijft mij mijn leven bij. 
Maar wie komt in mijn uur 
en zalft met liefde mij? 
Hij die van het begin 
tot aan het bittere end 
de koninklijke geur 
van pure mirre kent. 
 
Meditatieve tekst, met de woorden van lied 894  

 
Wanneer ik zoek naar woorden en niets dan stilte vind, 

dan weet ik: Heer, Gij hoorde één stem – uw eigen kind. 

Uw adem wekt mijn leven, uw liefde kleurt mijn bloed; 

mijn stilte is vergeven, mijn zwijgen keurt Gij goed. 

 

 

Wanneer ik zoek naar zinnen en bid om een gebed, 

niet weet hoe te beginnen, niet spreek, in stil verzet, 

dan roep ik mij te binnen uw stem, o Christus – Gij, 

Gij zult eens overwinnen de tegenstem in mij. 

 

Wanneer ik zoek te zeggen al wat er in mij leeft 

maar zich niet uit laat leggen en zich niet open geeft, 

dan ben ik al gevonden voordat ik U niet vind; 

dan bidt met duizend monden de Geest, vol vuur en wind. 

 

Wanneer ik zoek naar woorden is mij uw woord genoeg; 

dat woord, dat wij eens hoorden, dat woord, dat mij al 

droeg, 

dat zal mij blijven dragen – mij maakt geen stilte bang; 

slechts dit wilt Gij mij vragen: dat ik naar U verlang. 

 

Zingen: lied 253, De zon daalt in de zee 

 

 
2.Laat dagen in de nacht, 
waar wanhoop heerst en dood, 
geloof en hoop op U: 
U hebt uw schepping lief, 
U hebt uw schepping innig lief. 
 
3.Kom, nacht, en troost ons zacht. 
Kom, God, genees ons hart. 
Kom, leg uw hand op ons 
en heel zo elke wond. 
Heel, Vader, ook de diepste wond. 

 
Slotgebed 

Blijf bij ons, Levende 
want het wordt avond 
en de dag is al ten einde. 
 
U die weet wat deze dag waard was, 
wat wij hebben gedaan en nagelaten – 
U die weet wat wij te vergeven hebben 
en wat ons vergeven moet worden – 
U die de vruchten kent van de oogst 
die deze dag in ons is gegroeid – 
laat uw zegen dalen op ons. 
 



U die weet wat goed was deze dag: 
de vrijheid waarin wij mochten leven, 
het voedsel dat wij mochten ontvangen, 
het werk dat wij mochten verrichten, 
de rust waarvan wij mochten genieten, 
de mensen met wie wij hebben geleefd – 
U die weet wat in ons is, 
wij zegenen U, licht in ons leven. 
 
Blijf bij ons en bij alle mensen, 
blijf bij ons op de avond van de dag, 
op de avond van het leven, 
op de avond van de wereld. 

 

Uw zegen vragen wij 
over de mensen 
die deze dag gestreden hebben 
- dat zij de weg naar vrede vinden – 
over hen die nu werken, 
over hen die de slaap niet kunnen vinden, 
over de zieken en zwaarmoedigen, 
blijf hen nabij met uw licht en uw vrede. 
 
Van U is het licht van de dag, 
van U is het donker van de nacht, 
van U zijn leven en dood, 
van U zijn wij – 
blijf ons nabij en behoed ons. 

 

DINSDAG 31 maart 
 
V.Onze hulp is in de naam van de Heer 

die hemel en aarde gemaakt heeft. 

In het spoor van Jezus zijn wij op weg, 

die ging door diepten en over hoogten, 

verzoeking en verheerlijking – door heel het leven heen. 

Die levend water was, 

ogen opende 

en nieuw leven bracht. 

Dat wij mét hem gaan 

In deze tijd 

om op te staan tot nieuw leven. 

Allen: Amen 

 
Zingen: Lied 261, Licht verlaat ons niet (zie pagina 1) 
 
Orgelimprovisatie op Psalm 73 
 
Lezen psalm 73, bewerking van Sytze de Vries 
 

God is goed 

voor wie zuiver van hart zijn. 

Toch was ik bijna uitgegleden….. 

 

Wat was ik jaloers, 

Wanneer ik zag 

hoe goed het 

slechte mensen vergaat. 

Moeiteloos gaan ze 

door het leven, 

ongehinderd 

door andermans pijn. 

Met hoogmoed getooid 

gehuld in geweld. 

Voldaan, zelfgenoegzaam, 

Zo zien ze eruit. 

Chanteren en dreigen, 

één en al grootspraak. 

De mensen lopen 

hen achterna 

en zeggen: 

God mag het weten! 

Zo lukt hen alles 

en worden de rijken  

steeds rijker…… 

 

En ik 

hield mij verre 

van hun praktijken, 

maar moest dat bekopen 

elke dag weer. 

Zou ik maar niet doen  

als zij? 

 

Ik zocht naar een antwoord, 

Zocht het bij U. 

Toen zag ik  

waar dit alles toe leidt. 

zij gaan onderuit, 

Gij laat hen vallen…. 

Als een boze droom 

na het ontwaken. 

Mijn hartzeer was dwaas, 

ik was als een redeloos dier. 

 

Nu weet ik mij bij u thuis. 

Gij neemt mijn hand 

en wijst mij de weg. 

Naast U 

is er niemand die telt, 

niet in de hemel, 

niet op de aarde. 

En als ik bezwijk, 

houdt Gij mij vast. 

Ondergang dreigt 

voor wie buiten U leven. 

Ik ben niets liever 

dan dicht bij U 

 
Orgelimprovisatie op Psalm 73 
 
 
 
 
 



Lezen: Johannes 12: 20-36 
 
Nu was er ook een aantal Grieken naar het feest 
gekomen om God te aanbidden. Zij gingen naar Filippus 
uit Betsaïda in Galilea, en vroegen of ze Jezus konden 
zien. Filippus ging dat tegen Andreas zeggen en samen 
gingen ze naar Jezus. Jezus zei: ‘De tijd is gekomen dat de 
Mensenzoon tot majesteit wordt verheven. Werkelijk, Ik 
verzeker u, als een graankorrel niet in de aarde valt en 
sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft 
brengt hij veel vruchten voort. Wie zich aan zijn leven 
vastklampt, verliest het, maar wie in deze wereld zijn 
leven loslaat, behoudt het voor het eeuwige leven. Wie 
Mij dient moet Mij volgen: waar Ik ben zal ook mijn 
dienaar zijn, en wie Mij dient zal door de Vader geëerd 
worden. 
Nu slaat de angst Mij om het hart. Wat moet Ik zeggen? 
Vader, laat dit ogenblik aan Mij voorbijgaan? Maar 
hiervoor ben Ik juist gekomen. 28Laat nu zien hoe groot 
uw naam is, Vader.’ Toen klonk er een stem uit de hemel: 
‘Ik heb mijn grootheid getoond en Ik zal mijn grootheid 
weer tonen.’ De mensen die daar stonden en dit 
hoorden, zeiden: ‘Een donderslag!’ Maar er waren er ook 
die zeiden dat het een engel was die tegen Hem 
gesproken had. 30Jezus zei: ‘Die stem heeft niet voor Mij 
gesproken, maar voor u. Nu wordt het oordeel over deze 
wereld geveld, nu zal de heerser van deze wereld 
uitgebannen worden. Wanneer Ik van de aarde 
omhooggeheven word, zal Ik iedereen naar mij toe 
halen.’ Daarmee duidde Hij aan welke dood Hij zou 
sterven. De mensen zeiden: ‘Maar wij hebben uit de wet 
begrepen dat de messias eeuwig blijft leven. Waarom 
zegt U dan dat de Mensenzoon omhooggeheven moet 
worden? Wie is die Mensenzoon?’ ‘Nog een korte tijd is 
het licht bij u,’ antwoordde Jezus. ‘Ga uw weg zolang het 
licht is en laat de duisternis u niet overvallen; wie in het 
donker loopt weet niet waar hij heen gaat. Geloof in het 
licht zolang u het licht bij u hebt, dan bent u kinderen van 
het licht.’ Na deze woorden ging Jezus weg en Hij hield 
zich voor hen schuil. 
 
Overdenking uit 40-dagentijdkalender 

 
Om over na te denken:  

 

Jezus verbindt in dit gedeelte zijn eigen weg met die van zijn 

volgelingen. Alleen door Jezus te volgen in de weg van zijn 

overgave en loslaten, kunnen wij vruchtdragen.  

 

Wat betekent dat voor jou, durf je het aan? 
 
Stilte 
 
Zingen: Lied 254, Vriendelijk licht, dat heel de dag. 
 
 
 
 
 
 

 
2.Vriendelijk licht, dat leven schenkt 
en het duister hebt verdreven, 
geef mij warmte om te leven 
als de koude dood mij wenkt. 
 
3.Vriendelijk licht, blijf in mijn hart, 
dat uw gloed niet kan ontberen, 
nu de nacht gaat wederkeren 
en nu al wat leeft verstart. 
 
4.Vriendelijk licht van ’t paradijs, 
wijs mij waar Gods morgen is en 
weer van mij de duisternissen, 
als ik uit de nacht herrijs. 
 
5.Vriendelijk licht dat eeuwig brandt, 
wil de dood in mij verteren, 
licht der zondaars, licht des Heren, 
licht van ’t eeuwig vaderland. 
 
Meditatieve tekst 
 
Hopen is blijven leven 
in de vertwijfeling 
en toch blijven zingen 
in het duister. 
 
Hopen is weten dat er liefde is, 
is vertrouwen in de morgen, 
is in slaap vallen 
en wakker worden 
als de zon weer opgaat. 
 
Is bij de storm op zee 
land ontdekken. 
Is in de ogen van de ander 
lezen dat hij je heeft verstaan. 
 
Zolang er nog hoop is, 
zolang is er ook bidden 
en zolang zal God je 
in zijn handen houden. 

 

  Henri Nouwen 
 



Zingen: Lied 267, Wees bij ons, wees ons een geleide 
 

 
2.Als boze dromen ons belagen, 
wij eenzaam vechten met onszelf, 
laat niet de nacht dan angst aanjagen, 
niet een verleden dat ons knelt. 
 
3.U kennen wij als een bevrijder, 
Gij hoort het mensenkind dat schreit. 
Ook als de nacht valt, blijf ons leiden, 
troost ons met uw barmhartigheid. 
 
4.Geef ons elkaar tot licht en liefde, 
waarmee het donker wordt weerstaan. 
En zingend gaan wij door het duister 
tezamen op uw morgen aan! 
 
 
Slotgebed, zie dag 1 

 

WOENSDAG 1 april 
 
V.Onze hulp is in de naam van de Heer 

die hemel en aarde gemaakt heeft. 

In het spoor van Jezus zijn wij op weg, 

die ging door diepten en over hoogten, 

verzoeking en verheerlijking – door heel het leven heen. 

Die levend water was, 

ogen opende 

en nieuw leven bracht. 

Dat wij mét hem gaan 

deze tijd 

om op te staan tot nieuw leven. 

Allen: Amen 

 

Zingen: lied 261, Licht, verlaat ons niet (zie dag 1) 

 
Orgelimprovisatie op Psalm 103 
 
Lezen Psalm 103, bewerking van Sytze de Vries 
 
 
 
 
 
 
 

Heel mijn leven, 

al mijn adem 

zal van harte  

zegenen de grote Naam! 

 

Zegenen moet het de ENE 

en zijn daden nooit vergeten, 

al je zonden, hij bedekt ze, 

hij geneest waaraan je lijdt 

en je leven, Hij verlost het 

uit de diepte van het graf. 

 

Hij bekroont het met zijn aanzien 

en omarmt het met ontferming. 

Hij verzadigt je verlangen 

met het goede alle dagen 

En de jaren van je jeugd 

worden nieuw en gaan op vleugels 

als op wieken van een arend. 

 

Heel mijn leven 

zal van harte  

zegenen de grote Naam! 

 

Orgelimprovisate op Psalm 103 
 
Lezen: Mattheus 26: 1-16 
Toen Jezus deze laatste rede beëindigd had, zei Hij tegen 
zijn leerlingen: ‘Over twee dagen is het, zoals jullie 
weten, Pesach. Dan wordt de Mensenzoon uitgeleverd 
om gekruisigd te worden.’ 
Ondertussen kwamen de hogepriesters en de oudsten 
van het volk bijeen in het huis van de hogepriester, 
Kajafas. Daar beraamden ze het plan om Jezus door 
middel van een list gevangen te nemen en Hem te 
doden. ‘Maar niet op het feest,’ zeiden ze, ‘want dan 
komt het volk in opstand.’ 
Toen Jezus in Betanië in het huis van Simon – degene die 
aan een huidziekte had geleden – aanlag voor de 
maaltijd, kwam er een vrouw naar Hem toe. Ze had een 
albasten flesje met zeer kostbare olie bij zich en goot die 
uit over zijn hoofd. De leerlingen ergerden zich toen ze 
dit zagen en zeiden: ‘Wat een verspilling! Die olie had 
immers duur verkocht kunnen worden, en dan hadden 
we het geld aan de armen kunnen geven.’ Jezus hoorde 
het en zei: ‘Waarom vallen jullie deze vrouw lastig? Zij 
heeft iets goeds voor Mij gedaan. Want de armen zijn 
altijd bij jullie, maar Ik zal niet altijd bij jullie zijn. Door die 
olie over Mij uit te gieten, heeft ze mijn lichaam 
voorbereid op het graf. Ik verzeker jullie: waar ook ter 
wereld het goede nieuws verkondigd wordt, daar zal ter 
herinnering aan haar verteld worden wat zij heeft 
gedaan.’ 
Daarop ging een van de twaalf, namelijk Judas Iskariot, 
naar de hogepriesters en zei: ‘Wat krijg ik van u als ik 
Hem aan u uitlever?’ Ze betaalden hem dertig 
zilverstukken. Vanaf dat moment zocht hij een gunstige 
gelegenheid om Hem uit te leveren. 
 



Overdenking uit veertigdagentijdkalender. 

 

Vraag: denk vandaag eens na over de volgende 

uitspraak: ‘Judas handelt tegen de wil van God in, 

maar doet tegelijk ook dat wat naar Gods wil moet 

gebeuren’ 

 
Stilte 
 

 
2.Wees bij mij, nu de dag ten einde spoedt. 
Alles verdoft wat glans bezat en gloed. 
Alles vervalt in ’t wisselend getij, 
maar Gij die eeuwig zijt, blijf mij nabij. 
 
3.U heb ik nodig, uw genade is 
mijn enig licht in nacht en duisternis. 
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij? 
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij. 
 
5.Houd, Heer, uw kruis hoog voor mijn brekend oog, 
licht in het duister, wijs de weg omhoog. 
Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij. 
In dood en leven, Heer, wees Gij nabij. 
 
 
Meditatieve tekst 
 
Tussen stilte en verwachting 
 
Het wordt stiller 
Nu de dagen donker kleuren 
De weg naar Pasen 
Gaat langs schaduwen van twijfel 
 
Een vriend die verraadt 
Een hart dat breekt, 
Een wereld die niet begrijpt 
Wat liefde werkelijk kost 
En toch........ 
In deze stille woensdagavond 
Groeit al het geheim van morgen 
 
Dat God niet wijkt 
Voor onze nacht 
Maar blijft, 
Zelfs waar hoop lijkt te sterven 

Zo wachten wij 
Tussen stilte en verwachting 
Tot het licht 
Het donker doorbreekt. 
 
Zingen: Lied 259, Zend ons een engel in de nacht  

2.Zend ons een engel ieder uur 
dat ons ontvoert van U vandaan, 
wanneer wij voor de blinde muur 
van uw geheime plannen staan. 
 
3.Zend ons een engel met uw licht 
in onze slaap, de metgezel 
die troost brengt met het vergezicht 
van God met ons, Emmanuel. 
 
4.Zend ons in hem de zekerheid 
dat U ons zelf bezoeken zult 
en bij ons wonen in uw tijd, 
en leer ons wachten met geduld. 
 
Slotgebed, zie dag 1 

 
 


