
  

 

 

 

 

 

 

 

Orde van dienst nieuwsjaarsgebed,  

1 januari 2026 om 10.30 uur in de Gereformeerde 

kerk van Haastrecht 

Voorganger: mw. Annemieke Bosman  

Organist: Bert de Pater 
 

Voorafgaande aan de viering is er vanaf 10.00 uur 

gelegenheid om elkaar een goed nieuwjaar te wensen. 

 

Stilte 

V: Heer, open mijn lippen. 
A: Mijn mond zal zingen van uw eer. 
V: God kom mij te hulp. 
A: Heer, haast U mij te helpen 
 
Zingen: Lied 195,  Klein Gloria 
 
Gebed:  
V: Eeuwige, onze God, 
wij die U nooit hebben gezien,- 
A: zie ons hier staan. 
V: Wij die van U hebben gehoord,- 
A: hoor Gij ons aan. 
V: Uw Naam is dat Gij mensen helpt,- 
A: wees onze hulp. 
V: en dat Gij alles hebt gemaakt,- 
A: maak alles nieuw, 
V: en dat Gij ons bij name kent,- 
A: leer ons U kennen, 
V: die Bron van leven wordt genoemd,- 
A: doe ons weer leven, 
V: die hebt gezegd: Ik zal er zijn,- 
A: wees hier aanwezig. 
V: Amen 
 
Zingen: lied 103: 1, 4 en 5 (Zegen, mijn ziel, de grote naam 
des Heren) 
 
Korte toelichting lezingen 
 
Zingen lied 8a: 1,2 ,3 en 4 (Heer, onze Heer, hoe heerlijk is 
uw naam) 
 
Lezing: Psalm 8 
1 Voor de koorleider. Op de wijs van De Gatitische. Een 
psalm van David. 
 

2 HEER, onze Heer, 
hoe machtig is uw naam 
op heel de aarde. 
 
Uw luister aan de hemel wordt bejubeld 
3 door de mond van kinderen en zuigelingen. 
Tegen uw vijanden hebt U een macht gebouwd 
om hun wraak en verzet te breken. 
4 Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, 
de maan en de sterren door U daar bevestigd, 
 
5 wat is dan de sterveling dat U aan hem denkt, 
het mensenkind dat U naar hem omziet?6 U hebt hem bijna 
een god gemaakt, 
hem gekroond met glans en glorie, 
7 hem toevertrouwd het werk van uw handen 
en alles aan zijn voeten gelegd: 
 
8 schapen, geiten, al het vee, 
en ook de dieren van het veld, 
9 de vogels aan de hemel, de vissen in de zee 
en alles wat trekt over de wegen der zeeën. 
 
10 HEER, onze Heer, 
hoe machtig is uw naam 
op heel de aarde. 
 
Zingen: lied 8a: 5 en 6 
 
Lezing: Johannes 1,1-5 

Het Woord is mens geworden 
1 In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het 
Woord was God. 2 Het was in het begin bij God. 3 Alles is 
erdoor ontstaan, zonder het Woord is niets ontstaan van wat 
bestaat. 4 In het Woord was leven en het leven was het licht 
voor de mensen. 5 Het licht schijnt in de duisternis en de 
duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. 
 
Zingen: Lied 513: 1,2,3 en 4 God heeft het eerste woord 
 
Korte overdenking 
 
Lied 489: 1, 2 en 3 (Komt ons in diepe nacht ter ore) 
 
Gebeden, stil gebed, onze Vader 
 
Inzameling van de gaven 

 
1e Kerk 
2e AKA 
3e Instandhouding van de gebouwen 
 
 
 
 

 
Lied 150a: 1, 2 en 4 
 
 
 



Zegenbede: 
V: Over onze harten, over onze huizen, 
A: de zegen van God 
V: In ons komen, in ons gaan, 
A: de vrede van God. 
V: In ons leven, in ons geloven, 
A: de liefde van God. 
V: Aan ons eind en nieuw beginnen, 
A: de barmhartigheid van God 
om ons te ontvangen en thuis te brengen 
V: Zo zegene en behoede ons 
de almachtige en barmhartige Heer, 
Vader, Zoon en heilige Geest 
A: (Gezongen, 3 x): Amen 


