
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orde van dienst voor de Kerstochtend in de 
Gereformeerde kerk van Haastrecht. 

25 december 2025 om 10.00 uur 
 

Thema “Feest in de Familie” 

 
Voorganger: Pastor Lenny Oosterom 
Organist: Bert de Pater 
Ouderling van dienst: Jelle Straver, Piet Oosterom 
Diaken: Christine van Straaten 
 
Zingen vooraf: 

- Lied 477: 1,2,3 Komt allen tezamen  
- Uit het duister hier gekomen vers 1 en 2  (op de 

wijs van Once in Royal David city) 
-  

Uit het duister hier gekomen 
Mensen van de wereldnacht 
Onbestemd verward in dromen 
Niet vermoedend wie hen wacht 
Zoekend of een woord opgaat 
Als een ster van dageraad 
 
Nacht waarin zou zijn geboren 
Die de naam heeft ‘dat Gij redt’ 
Morgentaal in onze oren 
Hemel op ons hoofd gezet 
Ogenwenkend woord van u 
Nieuw getijde dat is nu 

- Lied 483 Stille nacht  
 
Begroeting door ouderling van dienst 

 
DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

 
Allen gaan staan (voor zover mogelijk) 
 
Zingen: psalm 98: 1 en 3  
 
Votum en groet: 
v. Onze hulp is in de Naam van de Heer 
g. die hemel en aarde gemaakt heeft 
v. die trouw is tot in eeuwigheid 
g. en die niet laat varen het werk van zijn handen. 
v. Genade zij u en vrede, van God onze Vader 
   en van zijn Zoon, Jezus Messias, 
   en de Geest die ons aanvuurt 
   in geloof, hoop en liefde 
g. Amen, 
 

Allen gaan zitten 
 
Zingen: 141 uit de bundel Hemelhoog Kom vier het feest 
met mij.  
 
Leefregel  
 
Zingen 488: 1, 3 en 5 In den beginne was het woord 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Kindermoment: Kerstverhaal uit de kinderbijbel 

Projectlied: De geluksbezorger (op de wijs van 444, nu 

daagt het in  het Oosten) 

 

Hoe kunnen mensen stralen? 

Hoe worden mensen blij? 

Wij horen in verhalen 

dat God dichtbij zal zijn. 

 

De herders in het donker, 

zij kregen het bericht: 

Vandaag gebeurt het wonder, 

de wereld wordt weer licht. 

 

1e Schriftlezing: Jesaja 52:7-10  

 

7Hoe welkom is de vreugdebode 

die over de bergen komt aangesneld, 

die vrede aankondigt en goed nieuws brengt, 

die redding aankondigt en tegen Sion zegt: 

‘Je God is koning!’ 

8Hoor! Je wachters verheffen hun stem, 

samen barsten ze uit in gejuich, 

want ze zien het met eigen ogen: 

de HEER keert terug naar Sion. 

9Breek uit in gejubel, 

ruïnes van Jeruzalem, 

want de HEER troost zijn volk, 

Hij koopt Jeruzalem vrij. 

10De HEER ontbloot zijn heilige arm 

ten overstaan van alle volken, 

en de einden der aarde zien 

hoe onze God redding brengt. 

 

Zingen: Kerstlied op de wijs van psalm 98 
Gods zoon is hier vandaag geboren, 
Een wonder zag het levenslicht. 
Wij zingen voor wie willen horen: 
De liefde krijgt een nieuw gezicht. 
Zing, juich en jubel, vier het leven, 
Wees blij en vier het wereldwijd.  
Hij wil ons nieuwe toekomst geven, 
Vol vrede trouw en heerlijkheid. 
 
 
 



Zing, maak muziek en laat het horen, 
Klap in je handen en wees blij, 
Alleen, in kerken of in koren. 
Voor heel de wereld juichen wij 
Zelfs alle zeeën, bergen bomen 
Ze dansen maken blij geluid. 
Gods wereld zal op aarde komen 
Vol vreugde zingen wij het uit. 
 
2e Schriftlezing: Johannes 1:1-14 
 
In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het 
Woord was God. 2Het was in het begin bij God. 3Alles is 
erdoor ontstaan, zonder het Woord is niets ontstaan van wat 
bestaat. 4In het Woord was leven en het leven was het licht 
voor de mensen. 5Het licht schijnt in de duisternis en de 
duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. 

6Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette 
Johannes. 7Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, 
opdat iedereen door hem zou geloven. 8Hij was niet zelf het 
licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: 9het ware 
licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. 10Het 
Woord was in de wereld, de wereld is door Hem ontstaan en 
toch kende de wereld Hem niet. 11Hij kwam naar wat van 
Hem was, maar wie van Hem waren hebben Hem niet 
ontvangen. 12Wie Hem wel ontvingen en in zijn naam 
geloven, heeft Hij het voorrecht gegeven om kinderen van 
God te worden. 13Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, 
niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar 
uit God. 

14Het Woord is mens geworden en heeft in ons midden 
gewoond, vol van genade en waarheid, en wij hebben zijn 
grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de 
Vader.  
 
Zingen: Lied 517: 1 en 3 Christus uit God geboren 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Orgelspel 
Kinderen komen uit de kindernevendienst met hun 
lantaarntjes 
 
Zingen: Lied 506: 1,2 en 4 Wij trekken in een lange stoet 
 
Inzameling van onze gaven 
 
Toelichting door de diaken van dienst 
 

 
1e Kerk 
2e Kerk in actie Armoede in Nederland 
3e Instandhouding van onze gebouwen 
 

 
 

DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
Dankgebed en voorbeden – Stilgebed – Onze Vader 
 
 

Na het voorspel van de organist zingen we (zo mogelijk) 
staande ons 
 
Slotlied: Ere zij God  
 
Zegen, beantwoord met gezongen Amen 
 


